
Stiltewandeling 
door de seizoenen; 

winter



Gezegend zijn we met de seizoenen

van hogerhand ons toebedeeld

om ons te spiegelen, 

binnen en buiten,

knielen en zaaien,

oogsten en danken,

leven als de seizoenen

is steeds opnieuw lucht krijgen

van Gods schepping


Jeanette van Osselen





…Waar rottend 
hout versierd met 
mos en zwam

juwelen zijn…







Kleurrijk

als bomen in een herfstbos


kunnen wij zijn

samen zoveel kleuren

en rijk aan structuur


mooi van hout dat kaal blijft

of met mos begroeid raakt

zo zijn wij allemaal anders


langzaamaan groeiend

recht omhoog naar het licht 

dat minder wordt maar blijft


Hedi Hegeman



















Er gaat niets boven beukenbomen.

Hun stammen zijn recht,


Hun bladeren zacht en groen,

Hun takken spreiden zich het mooist.


Een laan beukenbomen vormt 

een groene kathedraal voor God.


En ik mag er in lopen.

Het is balsem voor mijn ziel.


Naar Leonie van Straaten
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Getogen uit 
koude 
winternachten

sneeuwklokjes 
licht en frêle

kunnen ze niet 
langer 
wachten

en geven 

een teken 

van leven…


Greta Casier
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